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world of happiness

Wat je van ver haaltWat je van ver haalt
Maak plaats in het kruidenrek, want Bold Spice is een blijvertje. 
Het is een Nederlandse kruidenreeks van uitgesproken smaken, 
die rechtstreeks van boerderijen verspreid over de wereld komen. 
Zoals Vietnamees kaneel, Siciliaanse tijm en Ecuadoriaanse 
zwarte peper. Voor gevorderde smaakpapillen. Vanaf € 4,99. 
Eiken peper- of zoutmolen € 36,95 per stuk. boldspices.nl 

Second is bestSecond is best
Wat duurzaam interieuradvies
Waar via het bedrijf Rottzooi

Wie Annemarie Janssen is  
oprichter

Waarom het is klimaatvriendelijk

Hoe met tweedehands meubels

Motto liever tijdloos dan trendy

Ook leuk ze vertelt hoe je de  
meubels vindt, opknapt en stylet

rottzooi.com

Natural beauty
Ze is wildplukker, kruidenkenner en plantenexpert, 
en schreef daar boeken over. Je kunt wel stellen 
dat Leoniek Bontje een autoriteit is op dit gebied. 
Nieuw is het boek ‘Plant & cosmetica’, 
waarin ze uitlegt hoe je zelf thuis een  
verzorgende zalf, lotion of lipbalsem  
maakt. Of tandpasta, deodorant of  
geurstokjes. Alles puur en plantaardig.  
‘Plant & cosmetica’, Leoniek Bontje,  
uitgeverij Terra, € 25,99

SHOPPING

Gouden 
randjes
Gedroogde bloemen uit een bruidsboeket, de vergeet-
me-nietjes die je bewaarde of een bloem die aan een 
dierbare herinnert; Feels Moments giet dat voor jou  
in hars en verwerkt dat in een prachtig sieraad of  
gedenkobject van edelsteen. Zo kun je de momenten 
die voor jou een gouden randje hebben nog meer 
koesteren. Vanaf € 150,-. feelsmoments.nl
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Alles met Alles met 
liefdeliefde
Putzy vormt al haar schalen, 
kommen en schotels met de 
hand en beschildert ze zelf, 
daardoor kunnen er soms 
verschillen ontstaan, maar 
het is juist de imperfectie die 
haar zo inspireert. Haar werk 
is speels en stoer tegelijk, en 
vaak in warme zachte tinten. 
Ze geeft trouwens ook work-
shops in Haarlem en werkt op 
bestelling. Sieradenschaaltjes 
vanaf € 22,-. 
putzyceramics.com 

Ze spatten van de pagina’s af, de illustraties die Agnes Loonstra 
maakte voor het boek ‘Pluktuin’ van Jennita Jansen. En als  
iedereen zo blij wordt van die fleurige plaatjes, lijkt het niet 
meer dan logisch om ze een eigen podium te geven. En violà, 
hier is het ‘Pluktuin’ kaartenboek, met 32 ansicht kaarten van  
een mooi gestileerde bloemenweelde. € 9,99  
dewereldvansnor.nlA
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Voel t veilig
Het voorstadium van baarmoederhalskanker was ooit aanleiding 

voor Mariah Mansvelt Beck om een bedrijf op te starten met duurzaam 
gemaakte menstruatieproducten; dus tampons of maandverband 

zonder plastic of andere synthetische stoffen. Recent voegde ze 
daar heel speciaal ondergoed aan toe. Het broekje bevat een dunne 

absorberende laag die net zoveel opneemt als drie medium tampons. 
€ 39,75 via yoni.care.nl

CrèmeCrème
de la crème de la crème 
Het is hun romige sheaboter die  

Dr. Hauschka in het zonnetje zet met 
een fijne limited edition lijn. De  
boter wordt verkregen door een  

samenwerking met een community 
van zo’n 4000 vrouwen uit Burkina 

Faso, want alleen dáár vindt  
Dr. Hauschka shea noten die aan een 
hoge biologische standaard voldoen. 

De huidverzorgingsproducten die  
ervan worden gemaakt, zijn als  
eerbeton aan deze Afrikaanse 

 vrouwen verpakt in doosjes met 
prints van traditionele textieldessins. 

De plantaardige lijn bevat onder 
meer een lichte rozendagcrème die 

hydrateert, harmoniseert en verzacht. 
Voor ieder huidtype. 30 ml € 24,-.  

weleda.nl
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We ❤ Sisi
Zachtroze kommetjes voor espresso, 

prachtig beletterd met Je t’aime  
of juist kloeke theebekers met een 
grafische opdruk; het keramische 

werk van Sisi maakt vrolijk. Sisi zelf is 
een Sloveense die haar tijd verdeelt 

tussen Ljubljana en Amsterdam.  
Ze laat zich inspireren door kleine  

dingen, en behalve koppen ontwerpt 
ze ook sokken. Vanaf € 12,90 via  

sisihouseofstyle.com, of check 
haar site voor verkooppunten  

in Nederland.

Morning ritual
Eline’s bedrijf Dandelien verwijst naar zowel haar roepnaam Lien als naar dandelion, het 
Engelse woord voor paardenbloem. Ze is ayurveda-specialist en biedt via haar webshop 
een ochtendbox aan, met daarin een koperen tongschraper, ayurvedische tandpasta, 
waxinelichthouder en auraspray. Ook legt ze uit hoe je hiermee je dag mindful kunt op-
starten. € 45,- via dandelien.com

Grieks geheim
Op het eiland Santorini vind je gelukkig nog verborgen parels, zoals 
Vima Santorini, een authentiek familiehuis waarin drie luxe duurzame 
gastverblijven zijn gerealiseerd door eigenaren Seb en Martine. Hij is 
half-Grieks en bracht hier zijn zomers door, zij is Nederlandse. Samen 
verruilden ze Amsterdam voor het schilderachtige Emporio, een dorp 
vol witte huisjes. Hier creëerden ze een rustige plek met comfort en  
traditie, en ze wijzen je graag de weg naar stille stranden en goede 
eettentjes. vimasantorini.com

Adresje
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‘Praat over rouw’

Auteur Tatjana Almuli maakte samen met 
Cinetree een korte documentaire over rouw, 

waarin ze haar persoonlijke ervaringen 
deelt. In de hoop zo het gesprek over rouw 

te kunnen opstarten.

Waarom wilde je die documentaire maken?
“Anne Lammers, programmamaker bij filmplatform  

Cinetree benaderde mij kort na het overlijden van haar 
moeder omdat zij graag een korte film wilde maken 

over rouw. Over de zwaarte die eigenlijk nergens mee 
te vergelijken is, maar juist ook de alledaagsheid ervan. 
En soms zelfs lichtheid die er ook kan zijn in een rouw-

proces. Ik voelde meteen dat ik dat wilde. In onze  
samenleving hangt er nog veel ongemak rond dit  

thema, terwijl dood en verlies inherent zijn aan het  
leven. Dus laten we het er alsjeblieft meer over hebben.” 

Waar komt het ongemak vandaan?
“We vinden het eng en complex. Mensen zijn bang  
de verkeerde dingen te zeggen of vragen. Terwijl ik 
denk: het onbespreekbaar laten is het allerergste.  
Het maakt vaak niet uit wat je zegt, als je maar iets  

zegt of doet. Als je er maar bent voor iemand in rouw 
en dat laat merken.” 

Hoe laat je zoiets merken?
“Bijvoorbeeld door eten of bloemen langs te brengen, 
regelmatig ‘ik denk aan je’, of hartjes te appen. Of doe 

een concreet voorstel om te wandelen. Dat is fijner dan 
een vraag als ‘hoe gaat het?’ - die is vaak moeilijk te  

beantwoorden omdat je zo veel door elkaar heen voelt.”

         ‘Grief is love  
in a heavy coat’  
is exclusief en gratis  
te zien via Cinetree:  
https://cinetree.nl/ 
korte-films/grief-is- 
love-in-a-heavy-coat
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Aan deze mooie mala van katoendraad zijn 108 Rudraksha 
zaden en halfedelstenen geregen, met ertussen steeds een 
knoopje. Hij is gemaakt op dagbesteding Zorgkwekerij 
Atelier Heemels in Koningsbosch. Daar ontvangen Annie 
Heemels en haar dochter Kristel elke week een kleine club 
mensen die structuur, sociale contacten of begeleiding  
nodig hebben. De mala’s kosten € 64,95 per stuk via 
doe-zen.nu

Zeep van pulp 
Eerst was het afval, nu word je er schoon van, dat is de insteek van het 
sympathieke merk Unwaste. De pompflacon bevat vloeibare zeep die  
gemaakt is van koffiedik en dennennaalden. Of heb je liever een stuk 
zeep? Die is er behalve in een koffiedikversie ook in een sinaasappelschil-
variant. Alle zeep is geschikt voor handen en lichaam. 
Vanaf € 6,50 via online zeepwinkel unwaste.nl
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Yoniheaven is een rond meditatiekussen met daarin een 
uitsparing voor een warmtebron, in de vorm van zak met 
kersenpitten, die je eerst even verwarmt in de magnetron. 
Bij het mediteren nodigt de warmte je uit om bewust en 
met aandacht aanwezig te zijn bij de yoni, en dat kan  
helpen je relatie met dit heilige lichaamsdeel te herstellen, 
aldus ontwerper Anna Spohr. € 87,- via yoniheaven.nl

Zenful is gespecialiseerd in aromatherapie. Het merk heeft mooie  
diffusers en startersets met natuurzuivere etherische oliën, zodat  
je zelf kunt ontdekken van welke geur je zen wordt. Voor een klein  
bedrag per maand kun je je abonneren op jouw favoriet. Die krijg  
je dan vanzelf door de brievenbus, zodat je altijd je eigen heerlijke  
huisgeur op voorraad hebt. Geursteen € 9,95,  Lyra diffuser € 45,95,  
Oasis diffuser en starterset € 59,95 via myzenful.nl

WarmtebronFood
for souls

Lekker koken, eten en leven gaat om  
vertrouwen op je gevoel, zegt food- 

alchemist Claudia Lucardie. Ze is eigenaar 
van Soulrecipe en geeft onder meer  
Magic Moodfood Diners en one-day  

retreats in haar atelier. Via eetbelevenissen 
leert ze je zien, horen, ruiken, proeven  

én voelen. Al haar gerechten zijn zo  
wonderschoon dat je meteen wilt  
aanschuiven. Check de agenda op  

haar site voor de eetavonturen die ze  
organiseert. soulrecipe.nl

Karel de Boer is oprichter van Fair Ferry, 
een zeilende veerdienst voor reizigers  
die de Noordzee of Atlantische oceaan 
willen oversteken. Het is een duurzaam  
alternatief voor vliegen en maakt van je 
reis een magisch avontuur.  

Karel de Boer is net terug van een oversteek met de Morgenster, 
een enorme tweemaster van honderd jaar oud, en hoewel hij 
als fervent zeiler wel wat gewend is, maakte dit schip veel indruk. 
“Met een klimtuigje om ben ik in de mast geklommen tot zo’n 
twintig meter hoog en als je daar zit op volle zee met onder je 
het schip dat ineens heel klein lijkt, is dat echt machtig mooi 
om mee te maken.”
Vaar je het schip zelf?
“Nee, er is een vaste bemanning en ik ga alleen mee als er een 
nieuwe route wordt gevaren, of als het een nieuw schip is. Als 
eigenaar van Fair Ferry wil ik alles zelf een keer meemaken, om 
te zien of het aan de eisen voldoet.”
Zeilen passagiers actief mee?
“Alleen als je dat zelf wilt. De bemanning staat klaar om je te 
helpen, maar als je liever rustig aan dek zit met een boek kan 
dat ook.”   
Hoe kwam je op het idee?
“Ik ben altijd gek geweest op zeilen. Na de middelbare school 
heb ik een tijdlang gelift op zeiljachten, maar pas in 2017  
kwam het besef dat ik er meer mee wilde doen. Ik wist dat  
er een zeilend vrachtschip bestond, van de Très Hombres,  
en ik begon te fantaseren over hoe het zou zijn om passagiers  
zeilend te vervoeren naar een overzeese plek.”

Waar haal je zo’n schip vandaan?
“Hiervoor zoek ik samenwerking met bestaande zeilende  
passagiersschepen. Toen ik Fair Ferry startte, besloot ik  
het er maar op te wagen dat er ook passagiers meewilden.  
Mijn zus twitterde erover en mede daardoor kwamen er  
ontzettend veel aanmeldingen voor de eerste duurzame  
veerdienst binnen.”
Welke bestemmingen zijn er?
“Behalve naar Londen, varen we ook met de passaatwind mee 
naar Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied. Deze route hebben  
we opgedeeld in zeven etappes. Voor de toekomst heb ik onder 
meer Dublin en New York op mijn verlanglijstje staan. In Londen 
blijven we een paar dagen liggen bij de Tower Bridge en fungeert 
het schip ook als hotel.”
Wat maakt zeilen zo bijzonder?
“De zee. Hoe ze je in slaap wiegt ’s nachts, en soms wakker 
maakt. Hoe je haar hoort ruisen langs de romp van het schip, 
terwijl de wind je door de golven trekt. Maar ook de nachten 
aan boord als je de wacht houdt onder een sterrenhemel,  
samen met wat anderen. Dat is zo intiem en knus, dan voer  
je soms de mooiste gesprekken.” 

fairferry.com

Met een zeilschip 
naar de overkant
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Katie Nolen - roepnaam Kaatje - runt  
in haar eentje True Art of Giving, een 
stichting die zelfgemaakte items veilt  
en de opbrengst doneert aan goede  
doelen. Het succes is enorm.  
 
Ze heeft drie jonge kinderen en staat voor de klas in groep 3. 
Daarnaast is ze het gezicht en brein van True Art of Giving,  
een stichting die ze binnenkort naar een hoger plan wil tillen. 

Hoe is het ontstaan?
“In de winter van 2017. Door een kleine club inspirerende  
vrouwen is dit collectief toen opgestart. Ze veilden items van 
creatieve ondernemers, allemaal producten met een eigen  
verhaal. Zo ontstond het idee van geven, the circle of giving. 
Het werd een hit.”

Waar stapte jij in?
“Al vrij snel na de oprichting. De opbrengsten van de eerste  
acties zijn gedoneerd aan Because We Carry, een stichting 
waaraan ik was verbonden. Daarna ben ik gaan kijken  
welke doelen er nog meer zijn, want er zijn zoveel prachtige 
stich tingen die we hulp kunnen bieden.”

Heb je een groot bereik? 
“Ik heb op Instagram nu zo’n 10.000 volgers. Al mijn vrije tijd 
gaat erin zitten. Soms heb ik driehonderd producten om te  
verkopen, die ik allemaal handmatig post op Insta. Daar  
wordt dan op geboden en vervolgens ga ik al die hoogste  
bieders een bericht sturen. Dat het zo'n succes is, is echt  

geweldig, maar het is voor mij niet meer haalbaar om het  
op deze manier te organiseren in mijn eentje.” 

Waarom slaat het zo aan?
“Door samen te komen, samen te geven en onze krachten te 
bundelen, hebben we het vermogen om een groot verschil  
te maken voor een ander. Je kunt zo iets positiefs bijdragen  
aan iemands leven, en dat doen we graag. Ik geloof in de kunst 
van het geven.”

Wat nu?
“Het is even stil geweest omdat ik op een kantelpunt sta. Sinds 
een jaar doe ik het met iemand samen, en we denken groots  
en hebben fantastische ideeën. Maar het is lastig naast mijn 
werk als leerkracht én het gezinsleven. Er moeten nu volwassen  
stappen worden gemaakt. Er liggen twee prachtige plannen 
klaar, maar daar heb ik een investeerder voor nodig.” 

Welke doelen steun je?
“Het liefst doneer ik aan de iets kleinere stichtingen, die  
anderen wellicht over het hoofd zien. Ik ben fan van stichting 
de Vrolijkheid en van stichting Kinderhulp. De Vrolijkheid  
organiseert kunstprojecten op azc’s en Kinderhulp helpt  
kinderen in Nederland die in armoede leven. Dat laatste raakt 
me omdat ik dit terugzie op mijn werk als leerkracht. Via social 
media laat ik donateurs altijd zien waar het geld naartoe gaat, 
ik vind het belangrijk om transparant te zijn.”  

trueartofgiving.com
@trueartofgiving

‘Ik geloof in de kunst 
van het geven’
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